


Wat is nu eigenlijk de Ramadan en de iftar?

De Ramadan is één van de vijf zuilen waar een
moslim aan dient te houden.

Het vasten (saum) houdt in dat er in deze heilige maand van
zonsopgang tot zonsondergang oa niet gegeten en gedronken mag
worden. De Ramadan staat voor verdraagzaamheid, liefdadigheid,

saamhorigheid, vergiffenis, vrijgevigheid en solidariteit.
Meestal wordt het vasten samen met familie, kennissen, vrienden,
buren verbroken, maar soms ook met totaal onbekenden.
Het gaat hier niet alleen om het samen nuttigen van de maaltijden,
maar vooral ook om het samen delen van de maaltijden.
We nodigen u graag uit om het vasten (iftar)
samen met u te verbreken.
Lijkt het u het leuk om deze dag vol te
ervaren en beleven, dan kunt u deze dag ook meevasten.
Uiteraard is dit geen verplichting u bent van harte welkom!
Locatie: Binnenplaats Markiezenhof
Steenbergsestraat 8, 5611 TE Bergen op Zoom
Wanneer: 6 april om 19.30
Interesse? Meldt u voor 25 maart aan via onderstaande Qr code of link

https://forms.office.com/e/DFHJNhC2gF
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